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Lieve mensen, 
 
1 Op deze Israëlzondag kunnen we met gemengde gevoelens in de 
kerk zitten. Het woord Israël houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Het 
is een beladen thema sinds vorig jaar die vreselijke slachtpartij van 
Hamas plaatsvond in Zuid-Israël. Sindsdien is het hek van de dam. 
Opnieuw: want het Midden-Oosten is al decennialang een broedplaats van 
geweld en oorlog. Wat kunnen we vandaag nog zeggen en preken op deze 
beladen eerste zondag van oktober? Zoals gezegd: we horen de Bijbel 
altijd te verstaan tegen de joodse achtergrond. We delen als christenen 
met de joden de Thora, profeten en wijsheidsboeken. En we volgen de 
joodse rabbi Jezus in woord en daad. Jezus, die steeds weer een 
verrassend licht werpt op vastgeroeste praktijken en scheve 
verhoudingen. Jezus die mensen wil omvormen en vernieuwen in de 
richting van Gods nieuwe wereld van vrede en recht. 
 
2 Hoor, kijk, daar staat Jezus omringd door volwassen mensen. Ze 
praten en discussiëren over belangrijke zaken. Maar dan komen moeders 
met kleine kinderen naar Hem toe. Ze willen dat Jezus hun kinderen 
aanraakt. Letterlijk staat hier het Griekse woord: hapto; daar is ons woord 
haptonoom van afgeleid. Is Jezus een soort haptonoom? We weten dat hij 
mensen met ziekten, zorgen en depressies met liefde en ontferming te 
woord staat en aanraakt. Zijn haptonomie werkt, zijn therapie wekt 
verwondering. En nu? 
Overigens kwam het in de joodse religie vaak voor dat rabbi’s kinderen 
aanraakten en zegenden. Jezus is een joodse rabbi en dus...Maar Jezus’ 
leerlingen liggen dwars. Ze houden de kinderen tegen. Weg jullie, zeggen 
ze bestraffend. Ach, de leerlingen moeten nog veel leren. Denk je wijs en 
volwassen te zijn, val je vroeg of laat door de mand. Herkent u dat? Lijken 
wij niet in zekere zin op die leerlingen van Jezus? Nooit te oud om te 
leren! Maar hoe dan? En wat dan? 
 
3 Jezus houdt ons een belangrijke les voor: Laat de kinderen bij Me 
komen, Gods koninkrijk is voor mensen zoals zij. Ontvang Gods nieuwe 
wereld als een kind! 
Daar hebben de leerlingen niet van terug. Het zijn inmiddels zeer bekende 
uitspraken van Jezus. Ze worden nogal eens gelezen in kerkdiensten 
waarin kinderen worden gedoopt of gezegend. Deze mantra blijft 
nagalmen tot op de dag van vandaag. Word als een kind! 
Wat betekent dat? 
 
4 Ga eens terug in je herinnering. Zie je zelf weer zitten op schoot van 
je moeder. Voel je veilig in de kinderstoel, spelend met je vader. Ervaar 
opnieuw die geborgenheid a la psalm 131, één van de mooiste psalmen 
van het Oude Israël. Een peuter, zo klein, weerloos, kwetsbaar, afhankelijk 



van haar moeder. Een dreumes, stil en eenvoudig, puur en open. Het kind 
van psalm 131 is een schoolvoorbeeld van hoe volwassen mensen horen 
te zijn in Gods nieuwe wereld. Stil in Gods armen komen we tot rust, dicht 
bij de diepere bron in onszelf, dicht bij de Onuitsprekelijke die over ons 
waakt en zorgt als een liefhebbende vader en moeder. Veilig in Gods 
armen. 
 
Word als een kind, ontvang het grote godsgeschenk: zijn koninkrijk van 
vrede, gerechtigheid en liefde. Jezus’ houding brengt de grondmelodie van 
psalm 131 tot klinken. Hoe kunnen wij worden als een kind? 
 
5 Ik denk hier aan het prachtige schilderij van Marius van Dokkum. 
(dia) Kijk, een klein meisje in een oude kerk. De dominee preekt hoog 
vanaf de kansel en de volwassen gemeente zit hoog in de kerkbanken. En 
de organist (hij lijkt wel op onze Rudie) kijkt nog hoger vanachter het 
orgel. De grote mensen kijken allemaal verbaasd naar beneden. Daar 
staat een klein meisje staat op de stenen vloer. Alle licht en aandacht 
vallen op haar. Zij danst, zij speelt, zij is blij, zij laat zien waar het ten 
diepste om gaat in de kerk en in Gods koninkrijk van vrede en liefde. Op 
haar rode trui zien we een schaapje. Zij hoort er helemaal bij in Gods 
kudde. 
 
6 Hoe kunnen wij als dat kind het koninkrijk ontvangen? 
Laten wij aandachtig en stil open worden voor alle Godsgeschenken uit de 
hemel: Zijn levensadem, Zijn liefde, Zijn schepping, de gemeenschap... 
Laten wij in al onze kwetsbaarheid en gebrokenheid onze toevlucht 
telkens weer zoeken in de handen en armen van God in Christus. 
Laten wij onze vooroordelen inruilen voor openheid en toenadering, 
verwondering en verzoening. 
 
Daar kunnen we vandaag al mee beginnen. En aan de maaltijd met de 
Heer oefenen wij ons als Zijn kinderen (groot en klein) in inkeer en 
omkeer, in de vernieuwing van ons menszijn. Dat heeft deze wereld 
bikkelhard nodig. Alleen zo zal het nieuwe land van louter licht 
verschijnen. Sjaloom chawerim, sjaloom. Geef vrede, Heer, geef vrede. 
Dan zullen we zelf ervaren wat lang geleden de kinderen bij Jezus 
overkwam: Elke dag staat God klaar met zijn Liefde: 
 
Hij neemt ons in de armen 
Hij legt zijn hand op ons hoofd 
onze ziel wordt stil 
al onze trots verdwijnt 
in Zijn grondeloze Liefde 
want Hij zegent ons één voor één 
dag in, dag uit. 
 
In Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen 


