Bezinning & Inspiratie

Veelzijdig programma voor seizoen 2024 — 2025

Met plezier biedt de taakgroep ‘Bezinning & Inspiratie’ voor het nieuwe activiteitenseizoen een bont palet van kringen

en andere bijeenkomsten aan.

Er is gelegenheid te over om je te verdiepen in Bijbelse theologie of op zoek te zijn naar de wortels van je geloof.

Je kunt je ook - in gesprek met anderen — bezinnen op de achtergrond van je familie of thema’s in je leven. Of laat je
inspireren door zelf creatief te zijn, te spelen met beelden, gedachten of woorden.

Het veelzijdige aanbod is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen, behalve dan de 18+ en 30+ activiteiten of andere
initiatieven die op een bepaalde doelgroep mikken. We weten dat sommigen liever overdag en doordeweeks iets
doen, en dat voor anderen de avonden of weekeinden het meest geschikt zijn. Anders gezegd: niemand is te jong

of te oud om ergens aan mee te doen.

Misschien zijn er toch redenen om te zeggen: laat maar. Hopelijk komt het niet zo ver. We denken graag mee
om de toegankelijkheid te bevorderen en ook het meedoen mogelijk te maken. Tips of vragen zijn welkom.

We wensen iedereen veel bezinning en inspiratie toe!

Namens de taakgroep,
Nelleke Eygenraam

Afscheid

In het afgelopen seizoen hebben we met verdriet
afscheid moeten nemen van onze voorzitter Christa
Westerhof. Zij is op 24 februari 2024 overleden aan
alvleesklierkanker. Wij gedenken Christa in dankbaar-
heid en met respect voor haar inzet.

Maartje van Loo was ook heel wat jaren betrokken bij
onze activiteiten. In april 2024 legde ze haar taken neer.

Jenny Mooij heeft als beroepskracht afscheid genomen
van de taakgroep Bezinning & Inspiratie om meer bij te
kunnen dragen aan de taakgroep Diaconaat, naast haar
inzet voor de taakgroep Pastoraat.

De taakgroep ‘Bezinning & Inspiratie’ bestaat momen-
teel uit: Eva Mulder, Hadewieg Louissen, lemke Epema,
Linda Douma, Nelleke Eygenraam, Riana Driebergen.

18+ oecumenische gesprekskring

Al jaren draait er een oecumenische ontmoetingsgroep van
jongeren vanaf 18 tot ongeveer 28 jaar. Eens per maand
gaan jongeren met elkaar in gesprek over het leven en hoe
voor ons geloven daarin een rol speelt. Ze komen bij elkaar
in het Dominicanenklooster op een dag die ze in overleg
vaststellen. Begeleider van deze groep is Henk Vogel

vanuit het Dominicanenklooster. Bij hem is meer
informatie te verkrijgen en aanmelden mogelijk:
henkvogel@dominicanenzwolle.nl.

Ontmoetingsgroepen met geloofsgesprek

In de GemeenteGroeiGroepen vertel je elkaar wat je
bezighoudt, wat het leven zinvol maakt, etc. Een goede
gelegenheid om mensen te leren kennen. Een groep kan
bijv. de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onder-
werpen kiezen of gebruikmaken van gespreksmateriaal
bij een Bijbel(s)boek of -persoon. Veelal een keer per maand
een avond of middag bij een van de deelnemers thuis.
Info via de websites van de kerken: www.adventskerk-
oosterkerk.nl > Activiteiten > Gespreksgroepen >
Gemeentegroeigroepen.
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Bijbelkring over de Openbaring van Johannes

Vanuit de Waalse kerk (Schoutenstraat 4) is de Bijbelkring
die daar al jaren bestaat bezig het laatste Bijbelboek te
bespreken: de Openbaring van Johannes. Dat is een uitzon-
derlijk geschrift met brieven en visioenen, zowel angstaan-
jagend als troostrijk. De kring staat open voor leden van
andere gemeenten en parochies en is voluit oecumenisch
samengesteld. Hoewel de kerkdiensten in de Waalse kerk
in het Frans worden gehouden, is de voertaal in de kring
gewoon Nederlands. De leiding berust bij ds. Riemer Rouke-
ma. Omdat hij ook hoogleraar Nieuwe Testament was, is hij
goed toegerust om moeilijke passages te bespreken.

Maar hij is niet als enige aan het woord; de gesprekken
over de teksten en de uitleg ontstaan steeds vanzelf.

Zodra de groep de Openbaring van Johannes uitgelezen
heeft (naar verwachting eind 2024), zal worden besproken
welk Bijbelboek dan aan de orde komt. Ook al in dit najaar
zijn belangstellenden welkom zich bij deze groep aan

te sluiten. De kring komt bijeen op maandagmiddagen,
doorgaans eenmaal per twee weken van 15.00 tot 16.00
uur, aan de Spoolderbergweg 8. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Voor meer informatie, zoals over de data
van de bijeenkomsten in september, en voor opgave kunt u
contact opnemen met de kringleider, bij voorkeur via:
rroukema48@kpnmail.nl of anders tel. (038) 4533557.

Mannen aan het woord

We willen graag van start gaan met een nieuwe oecume-
nische groep ‘Mannen aan het woord Elkaar ontmoeten
en leren kennen. Wie ben je? Daarbij kun je denken aan:
waar en hoe je bent opgegroeid, welke ervaringen je hebt
in kerk en werk of hoe je in het leven staat. Ook actuele
thema’s kunnen onderwerp van gesprek zijn. Vanuit welke
achtergrond ook: mannen, doe mee! Interesse in geloof en
samenleving is fijn. Daarnaast kunnen we inspiratie putten
uit films en muziek. Gezelligheid en elkaar beter leren ken-
nen is ook belangrijk. We komen 3x voor en 3x na de jaar-
wisseling bijeen, en starten op woensdag 11 september
van 10.00 tot 12.00 uur in de Bagijnehof bij de Oosterkerk.
Kosten ca €5,- per keer. Vooraf aanmelden is gewenst

bij dikkremer@hotmail.com, tel. 06 52811032. Maximaal
15 personen.
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Vieringen

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische
ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeen-
te, de Thomas a Kempis-parochie en de Dominicanen.

De eerstkomende oecumenische viering vindt plaats op
zondag 15 september, aan het begin van de Vredesweek,
in de Onze Lieve Vrouwe basiliek, aanvang 9.30 uur.

Op zondag 13 oktober vindt er kanselruil plaats met de
Dominicanen. Voorgangers in de Oosterkerk zijn dan
pastor Anneke Grunder en ds. lemke Epema. In de
Dominicanenkerk gaat om 10.00 uur ds. Hans Tissink

voor samen met een voorganger uit die gemeenschap.

Twee 30+ gesprekskringen

Dit seizoen bieden we twee gesprekskringen aan waar
mensen boven de 30 jaar (met bovengrens bij circa 60
jaar) elkaar kunnen ontmoeten om in gesprek te gaan over
geloofs- en levensvragen. De ene groep komt maandelijks
op de woensdagavond bij elkaar, de andere op de donder-
dagavond, bij een van de deelnemers thuis, van 20.00 tot
22.00 uur. De woensdagavondgroep werkt met wisselende
thema’s. In de donderdagavondgroep wordt samen een
boek gelezen, dit seizoen is dat ‘Benedictijnse wijsheid
voor het ware leven’van Anselm Griin. We starten
gezamenlijk, bij goed weer, met een picknick op woensdag
18 september om 18.30 uur bij het achterste strand bij

de Wijthmenerplas. Graag zelf bord, beker en bestek en
iets te eten en/of te drinken meenemen, we leggen dan
alles bij elkaar. We hopen die avond tot een evenwichtige
verdeling te komen over beide groepen. Informatie bij
iemke.epema@hetnet.nl, tel. 06 15968569 en
hans.tissink@adventskerk.nl, tel. (038) 3374406.

Vredesweek 2024 - verhalen van vrede en verbinding

In het kader van de Vredeweek vertelt verhalencollectief
Pluimage verhalen van vrede en verbinding. Verhalen om
moed te houden, te glimlachen en hoop te koesteren.
Om te horen dat er in het donker ook lichtjes kunnen zijn.
De verhalen worden afgewisseld met muziek. Deze avond
vindt plaats op donderdag 19 september om 19.00 uur in
de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Vrije toegang en vrije gift
bij de uitgang. Overige kosten: bijdrage voor koffie/thee.

Elke derde week van september is de nationale Vredesweek.

Het verhaal gaat

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op
8 oktober om 13.30 uur) is er in de Lutherse Kerk aan de
Potgietersingel een oecumenische gespreksgroep, die met
elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Lin-
den uit zijn serie 'Het verhaal gaat...' Dit seizoen beginnen
we in het tweede deel, met verhalen uit Marcus en Matteds.
De kring gaat alleen door als er de eerste keer minimaal
zeven deelnemers zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom! Opgave vooraf is niet nodig, we zien de eerste keer
wel wie er komen. Nadere informatie is te krijgen bij
iemke.epema@hetnet.nl, tel. 06 15968569.

Vrouwen aan het woord

Sinds jaar en dag komen vrouwen uit de verschillende
kerken van Zwolle bij elkaar in de Lutherse Kerk. In een
vertrouwde en veilige sfeer wordt iedere maand aan de
hand van teksten en/of afbeeldingen behorend bij het
jaarthema, een onderwerp besproken. Toen de kopij voor
dit stuk moest worden ingeleverd was het thema voor
het komende seizoen nog niet bekend. Elke tweede
woensdagochtend van de maand 9 oktober, 13 novem-
ber, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart,

9 april telkens van 9.45 tot 11.45 uur, met vanaf 9.30 uur
inloop met koffie/thee. Plaats: gemeentezaal van de
Lutherse Kerk aan de Potgietersingel. Begeleiding dit
seizoen om beurten door Nelleke Eygenraam, Margo Jonker
en Anneke Kruithof. Kosten: €4,- per keer. Aanmelden is
nodig! Graag per e-mail bij khouweling@xs4all.nl.

Kennismaking met de Romeinenbrief van Karl Barth

Ik reken niet meer met God en ik reken niet meer op God.
Dat was mijn uitgangspositie toen ik de Romeinenbrief
(origineel uit 1922 Der Romerbrief) van Karl Barth begon
te bestuderen. Barth verwerkt daarin zijn commentaar op
de brief van Paulus aan de Romeinen. Barths boek heeft
onder theologen grote indruk gemaakt. Ik, Johan Bootsma,
ben geen theoloog maar ben zeer geboeid geraakt door
dit meer dan honderd jaar oude boek; ik vind het een waar
kunststuk. Het heeft mij als nooit tevoren doen naden-

ken over wat geloven wel en niet betekent in de wereld
waarin wij leven. Mijn vraag: wie zou zich met mij willen
blootstellen aan de inhoud van dit boek? Ook als u mijn
uitgangspositie niet deelt, heeft dit boek u veel te bieden.
Naar beide zijden vraagt de auteur: weet je waar je het over
hebt als je zegt wel/niet in God te geloven? Ten behoeve
van het gesprek krijgt u mijn leesverslag. Aan de hand van
vele citaten uit het boek van Barth maakt u kennis met de
uitgesproken theologische manier van denken die dit boek
zo kenmerkt. U hoeft de Romeinenbrief dus niet te (heb-
ben ge)lezen om deel te nemen aan de vier bijeenkomsten
op de maandagmiddagen 14 en 28 oktober, 11 en 25
november van 14.00 tot 16.00 uur in de Bagijnehof bij de
Oosterkerk. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden
uiterlijk 7 oktober bij nelleke.eygenraam@adventskerk.nl,
tel. (038) 4525223.

Rariparii
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Gedachten over gedichten

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan
een artikel in de krant of een informatieve of zakelijke tekst.
Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt, is boeiend en
inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet.

Het thema voor het komende seizoen is‘Het oude nest’.
Daar kun je van alles bij bedenken. Weet je welkom op de
donderdagen 17 en 31 oktober en 14 november, telkens
van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum SIO bij de Advents-
kerk. Voor de eerste twee bijeenkomsten nemen Hadewieg
en Nelleke elk een gedicht mee. Voor de derde bijeenkomst
leveren de deelnemers van tevoren een gedicht in.
Begeleiding door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg
Louissen. Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden bij
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, tel. (038) 4525223.

Ontmoetingen rond levensthema's

We kijken ernaar uit om weer met een groep bij elkaar te
komen en elkaar te ontmoeten rond ‘levensthema’s’ Het
woord zegt het al: het gaat om onderwerpen die het da-
gelijks leven raken. Komend seizoen wordt het onderwerp
‘Kleuren van de tijd. We hopen op zes bijeenkomsten op
woensdag 23 oktober, 20 november, 18 december,

22 januari, 19 februari en 19 maart telkens van 10.00
tot 12.00 uur afwisselend in wijkcentrum SIO bij de Ad-
ventskerk en de Bagijnehof bij de Oosterkerk. Begeleiding
door ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen.
Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden bij:
nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, tel. (038) 4525223.

Zinin film

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen
over na te praten is een activiteit die we opnieuw samen
met de Dominicanenkerk en de Thomas a Kempis-parochie
organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst
met koffie of thee telkens vanaf 19.45 uur, waarna om
20.00 uur de film begint. Er is geen pauze. Na iedere film is
er, voor wie wil, een nagesprek. Op donderdag 24 oktober
wordt de film Past Lives vertoond, over twee jonge mensen
in Zuid-Korea, die van elkaar gescheiden worden en elkaar
later in hun leven in New York weer tegen komen.

Op donderdag 12 december vertonen we de film The Old
Oak, op een ander moment en andere locatie, namelijk om
14.00 uur in de Oosterkerk en deze keer mét pauze. Deze
film gaat over een oude mijnstad in Engeland, waar Syrische
vluchtelingen worden ondergebracht en de spanningen die
dit oproept. Op donderdag 23 januari weer in het klooster
kijken we naar de film Songs of Earth die zich afspeelt in de
bergen in Noorwegen en laat zien hoe het is om te (over)
leven in de wilde natuur. De laatste film The Straight Story
wordt vertoond op donderdag 27 maart. Het gaat over

een lange reis, die een man dwars door Amerika maakt,
gezeten op een grasmaaier, om zich met zijn zieke broer
te verzoenen.

Bibliodrama

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbel-
verhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in een van
de personages van het verhaal. Zo ga je met elkaar het
Bijbelverhaal ervaren vanuit een van de rollen in het
verhaal. Op deze manier komt een verhaal veel dichterbij,
wordt de diepgang voelbaar en krijgt het verhaal nieuwe
betekenis. De avonden worden begeleid door Hans Schoor-
lemmer en Dirk Lageweij en vinden plaats op maandag
4,11 en 18 november van 19.30 tot 21.30 uur in de
Bagijnehof bij de Oosterkerk. Kosten: €30,- en bijdrage
voor koffie/thee. Nieuwsgierig, zin? Meld je dan aan

via lgdoumaa@gmail.com, tel. 06 13222808.

Maximaal 14 deelnemers.

Zwols Leerhuis over Salomo

Vanaf eind januari 2025 tot vlak voor het begin van de
Veertigdagentijd staan de Bijbelse verhalen over koning
Salomo op het oecumenische leesrooster voor de zon-
dagen. Wat in een zondagse viering vaak niet kan, is wel
mogelijk in het doordeweekse leerhuis. Op zes avonden
verdiepen we ons samen in Salomo, zoon van David, die
volgens de christelijke traditie al een bijzonder licht zou
werpen op die andere zoon van David, over wie het
evangelie vertelt. De predikanten Margo Jonker en Nelleke
Eygenraam bereiden om beurten de bijeenkomsten voor,
die plaatsvinden op dinsdag 21 en 28 januari, 4,11, 18 en
25 februari van 20.00 tot 21.30 uur (om 19.45 uur staan kof-
fie en thee klaar) in de gemeentezaal van de Lutherse Kerk
aan de Potgietersingel. Alle deelnemers ontvangen per keer
tips ter voorbereiding. Meer informatie of nu al aanmelden
bij nelleke.eygenraam@adventskerk.nl, tel. (038) 4525223.

Waar het om begonnen is. Leeskring Genesis

In november start de derde serie bijeenkomsten van de
oecumenische leeskring rond het boek ‘Genesis, boek van
het begin’van rabbijn Jonathan Sachs. Sachs bespreekt

de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt boeiende
verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereld-
geschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Deze keer
lezen we de Jozefcyclus en daarna is het boek uit. U wordt
gevraagd het boek zelf aan te schaffen (€29,99). Als de
kosten een belemmering vormen, neem dan even contact

11



S

Bezinning & Inspiratie

op. Vanwege de grote belangstelling hebben we vorig jaar
zowel een bijeenkomst in de middag als de avond aan-
geboden en dat doen wij opnieuw. We komen bij elkaar
op dinsdag 26 november, en 3, 10 en 17 december van
20.00 tot 22.00u, en op woensdag 27 november en 4, 11
en 18 december van 14.00 tot 16.00 uur in de Klooster-
poort van de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor
Anneke Grunder en ds. lemke Epema. Kosten: €5,- per
bijeenkomst voor materiaal en koffie/thee. Aanmelden
uiterlijk 8 november bij iemke.epema@hetnet.nl, tel. 06
15968569. Wilt u bij opgave aangeven wat uw voorkeur
heeft, de middag- of de avondserie?

yonatnanpudis]

Familie duurt een leven lang. Kennismaken met
contextueel pastoraat - vervolg

‘Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd
met dnderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de
hand staat een mens voor Géd.' Dit is een citaat uit een
handboek voor contextueel pastoraat. Met ‘context’ wordt
bedoeld: de mensen met wie je het leven deelt. In de eerste
plaats familie. Familie duurt een leven lang. Je blijft altijd
bezig met de verhouding die je hebt tot je ouders, groot-
ouders, broers en zussen. Ds. lemke Epema (Advents-
kerk-Oosterkerk) en ds. Marijn Rohaan (De Hoofdhof)
volgden samen in 2021-2023 een opleiding contextueel
pastoraat voor predikanten en geestelijk verzorgers. Vorig
seizoen organiseerden zij een serie van vier avonden om
mensen kennis te laten maken met deze manier van kijken.

Dit seizoen bieden zij een vervolg aan. Ook voor wie de eer-
ste serie niet heeft meegemaakt, is het goed mogelijk om

mee te doen. De eerste twee avonden zijn meer algemeen
van opzet. Daarna volgt er nog een verdieping van twee
avonden, voor mensen die hier nog wat persoonlijker op

door willen gaan, waarbij we samen naar een film kijken
waarin familieverhoudingen een grote rol spelen. Het is
mogelijk om op twee of vier avonden in te tekenen.

Deze avonden vinden plaats op dinsdag 14 en 21 januari
(inleiding) en 28 januari en 4 februari (verdieping) van
20.00 tot 22.00 uur. Op 14 en 28 januari is de locatie de
Oosterkerk en op 21 januari en 4 februari de Hoofdhof.
Aanmelden uiterlijk 3 januari bij iemke.epema@hetnet.nl,
tel. 06 15968569 of bij dsmarijnrohaan@gmail.com.

Verbinding - schilderen en tekenen met Cathy Terlouw
Van oudsher is de lijdenstijd een tijd van inkeer, gebed

en bezinning. Als kerk bieden we dit jaar de ruimte om
daar op een creatieve manier gehoor aan te geven.

Onder begeleiding van Cathy Terlouw gaan we in een
groep (individueel) schilderen en tekenen aan de hand
van onderstaand thema:‘Lijdensweg;, we zouden het ook
Levensweg kunnen noemen. Trouw blijven aan jezelf,
liefde als dragende kracht. We nodigen je uit je te verbinden
met je eigen levensweg. Waarin lijden en liefde een plek
mogen hebben. Wat zet jou in beweging op je levenspad?
Cathy zorgt voor diverse materialen, zoals pastelkrijt,
aquarelpotloden, krijtjes, bijenwaskrijt en ecoline. Je hoeft
geen kunstenaar te zijn, schilderachtige aspiratie is meer
dan genoeg! De cursus vindt plaats op maandag 10,

17 en 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Oosterkerk
en we sluiten af met een expositie. Kosten: €30,-.
Aanmelden via Igdoumaa@gmail.com, tel. 06 13222808.
Maximaal 10 deelnemers.

Groene Catechismus

Een groene winter, een groene lente, een groen begin van
de zomer, en dan opnieuw een groene herfst? Hoe groen
is groen? Hoe gaan we ‘gelovig’om met het klimaat, de
natuur, het weer...? In zijn boek ‘Groene catechismus’ gaat
theoloog Sam Janse in op vragen rondom geloof en
duurzaamheid, klimaatverandering en zorg voor de
schepping etc. Ook reikt hij antwoorden en handelings-
mogelijkheden aan. In aansluiting op de veertigdagen-
vesper van woensdagavond 19 maart om 20.00 uur gaat
ds. Hans Tissink samen met de deelnemers in op deze
omvangrijke thematiek, in de Bagijnehof bij de Oosterkerk.
Kosten: bijdrage voor koffie/thee. Aanmelden vooraf is niet
noodzakelijk, maar wel handig via hans.tissink@advents-
kerk.nl, tel. (038) 3374406.

Bibliodans? Kom uit je stoel!

Dans? In de kerk? Jazeker, je leest het goed. Op zondag

30 maart organiseren Hans Tissink en Tineke van Lente een
dienst waarin ruimte is voor Bibliodans. Bibliodans is een
vorm van meditatie waarin we door middel van bewegen of
dans onderzoeken wat een Bijbelverhaal, een preek, gebed
of lied met ons doet. Het doel is teksten niet alleen met je
verstand, maar ook met je lijf te begrijpen. Ons lijf herbergt
wijsheid, waarvan je je niet altijd bewust bent. Doe... dans
je mee? Kijken mag ook. Voorafgaande aan de dienst is

het mooi als een klein groepje meedenkt over wat we nu
willen, een keer het bewegen ervaart en tijdens de dienst
meedoet als een ‘bewegingskoor’. Dit voorbereiden gebeurt
op dinsdag 25 maart om 19.30 uur in de Bagijnehof bij de
Oosterkerk. Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan bij
Igdoumaa@gmail.com, tel. 06 13222808.



